
 
De familie Ockhuisen verbleven in Mhofu van 2 juli t/m 6 juli 2009. 
 
We hebben het goed gehad in Mhofu. Eerste dag was wel een beetje wennen maar gelukkig vond 
iedereen het wel leuk. Veel dieren gezien en dagelijks langs de rivier gewandeld en/of gereden. Ook bijna 
iedere dag het Kruger in geweest. Kids vonden het leuk om dieren te spotten dus ook al zaten we soms 
bijna de hele dag in de auto, niemand heeft geklaagd;)) Gelukkig niet heel veel last gehad van muggen. 
Ook veel appels, aardappels, wortels etc. neergelegd en dat was iedere keer binnen no time op. Geen 
apen gezien rondom het huis. In dit gedeelte van ZA zie je wel dat de afstanden groter zijn dan in de 
Kaap. Ook duidelijk veel meer donkere mensen (op vrijdagmiddag boodschappen doen is een leuke 
ervaring: alleen maar rijen voorde bank en taxi's en ook in de supermark was het loeidruk).  
We zijn in ieder geval blij dat we het gedaan hebben en hopen komend jaar zeker nog 1 keer terug te 
gaan naar het Kruger.  
Groet, 
Ada 
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Gnoe           Braai bij Mhofu 
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